Helvoirt, 18 Januari 2024
Geachte aanwezigen,

Ik ben Klaartje van lersel , ik spreek namens mijzelf in persoon en namens alle bezoekers van de
kleurRijkste winkel van Helvoirt.

De winkel heet Sjaalom by KlaralLuna en is (vooralsnog op tijdelijke basis) gevestigd in een
benedenklaslokaal van de Oude Dr. Landmanschool.

Sjaalom is een SoSjale Kringloopwinkel, met een alternatieve, sociaal culturele inslag.

Ik probeer met Sjaalom een laagdrempelige bijdrage te leveren aan Armoedebestrijding,
duurzaamheid en menselijke verbinding en sta in principe overal voor open om hier, zover mijn
kunnen reikt, actief in te zijn. Ik heb vele mooie plannen en hoop die de komende jaren tot
uitvoering te kunnen brengen.

Sjaalom is elke zaterdagmiddag open, velen weten het winkeltje al te vinden en zijn erg
enthousiast.

ledereen voelt zich welkom, het is een vermakelijke ervaring en er ontstaan mooie ontmoetingen
en gesprekken.

Alle, zeer kwalitatieve, kleding en andere bijzondere items, zijn door mijzelf geselecteerd,
gewassen en (laag) geprijsd.

Een mogelijkheid voor het vestigen van een (kringloop)winkel stond en staat, zover ik weet, niet
vermeld in het bestemmingsplan, maar gaandeweg is Sjaalom zodanig gegroeid en omarmd dat
het volgens velen en mijzelf een wens is om Sjaalom, met diens sociaal cultureel
maatschappelijke doelstellingen, een doorstart te laten maken, straks, in dit prachtige, voor velen,
nostalgische gebouw, als de verbouwing heeft plaatsgevonden.

Uiteraard in goede verstandhouding met de dan te vestigen organisaties, voor zover nu bij mij
bekend; Stichting Het palet en de van Gogh stichting. En de bewoners/ bezoekers daarvan.

En zonodig ook in overeenstemming met bijvoorbeeld het HelvoirThuis.

Sjaalom wil zich meer richten op een behoefte waar in Helvoirt verder nog geen geschikt aanbod
voor is, maar naar mijn idee wel zou moeten zijn.

Ik zou u willen vragen te overwegen Sjaalom op te nemen in het bestemmingsplan, of in ieder
geval voorlopig een ruimte te blijven gunnen in het pand.

Ik ga desgewenst het gesprek hierover graag aan met alle betrokken partijen, om te trachten tot
inhoudelijke overeenstemming te komen, daar waar dat nodig mocht zijn om mijn doelen te
kunnen bereiken.

Verder heb ik ook eenvoudige, lowbudget ideeén over “Het huis voor Vincent” die tot dusver nog
bij verder niemand bekend zijn en ik heb geen idee of er Uberhaupt belangstelling voor is hier
eens met mij over te brainstormen.

Ik vind het in ieder geval belangrijk dat het oorspronkelijke bestemmingsplan niet volledig van de
baan gaat, maar, al is het maar voor een klein gedeelte , verwezenlijkt dient te worden, uit eerbied
voor Vincent van Gogh en kunstzinnigen in het algemeen.

Hoopvolle groet,

Klaartje





